
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Beste leden, ouders en sympathisanten 

 

De herfstblaadjes dwarrelen naar beneden en de mutsen en sjaals komen weer boven, dat kan maar 1 ding 
betekenen… NOVEMBER! Gelukkig staan er nog 8 maanden op ons te wachten, maar wat gaat de tijd snel! Ook deze 
maand staan er spetterende activiteiten op jullie te wachten! 15 November is het onder andere wafelverkoop! In de 
brief achteraan vind je hier meer info over. 

Wist je trouwens dat november ook wel eens de slachtmaand wordt genoemd? Dit is omdat vroeger rond deze tijd 
veel vlees werd ingeslagen en ingevroren voor de winter te overbruggen. Nog meer weetjes, maar dan over onze 
KSA vind je vanachter in dit Kazakse! 

We hopen da de ruwbouw van het lokaal deze maand af is! Dan kan er vanbinnen vanalles gebeuren, denk maar 
aan: elektriciteit, keuken, toiletten, douches, … Laten we hopen op een beetje gunstig weer! 

Ben je benieuwd naar de activiteiten van de maand? Of heb je gewoon heel veel zin in spelletjes?  

Lees dan snel verder! 

 

Veel leesplezier! 

De leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maandplanning piekrie  

 

Halloooo liefste piekrie’tjes!!!!!! We zijn alweer een nieuwe maand, dat betekent….    NIEUWE SUPERLEUKE 
ACTIVITEITEN!!!!!!! Wil jij weten wat we deze maand allemaal gaan doen? Verbind de cartoon met de juiste film en 
kom er zo achter! Veel succes!!! 

1 november:                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

8 november: 

 

15 november: 

 

 

 

22 november: 

 

29 november: 

Vandaag gaan we wafels 

verkopen!! Lees de brief 
achterin het Kazakse voor 
meer info. 

PIEKRIES!! We zijn erachter 
gekomen dat er een schat 
verstopt ligt in de konijnenberg!!! 
Kunnen jullie ons helpen? Dan 
spreken we om 14 uur af 
onderaan de berg van de 
konijnenberg, als we hopelijk de 
schat hebben gevonden mogen 
jullie om 16:30 uur weer naar 
huis 

DE SINT IS ZIJN STAF KWIJT!  Kunnen jullie 
helpen? Kom dan om 14 uur naar het 
lokaal. Om 16:30 mogen jullie huiswaarts 
keren! 

Vandaag komen we erachter of jullie echte 
prinsen en prinsessen zijn! Om daar achter 
te komen zien we jullie om 14 uur aan het 
lokaal. Jullie kunnen om 16:30 weer naar 
huis  



 

 

 

Deze maand komen sint en piet aan in Beerse! Wij gaan daar zeker een kijkje nemen, maar kan je in afwachting deze 
rebus al maken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag gaan we nog eens goed in’t bos 
spelen, we spreken om 14 uur af aan de 
Schrieken, om 16:30 kunnen jullie naar 
huis 



 

 

 

 

 

 

 

Jesse wilt zijn kamer een beetje opfleuren, kan jij deze tekening voor hem inkleuren zodat hij die in zijn kamer kan 
hangen? 

 

 

GROETJES VAN JULLIE LIEVE LEIDING!!!  



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

GROETJES VAN JULLIE LEIDING!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandplanning november Joro’s 

 

Verbind de Pokémons met hun evoluties om er achter te komen welke activiteit we gaan doen. 

 

      

        Zaterdag 1 november 
 

                                  

Wafelverkoop (zie brief achterin 
het kazakske)  

 

 

        Zaterdag 8 november 
 

Bosspel: jullie worden om 14u 
verwacht aan de schrieken 

 
 

        Zaterdag 15 november 

   

 

 
 

 

Appel & ei tocht: we spreken om 
14u af aan het lokaal 

        Zaterdag 22 november 
 

           

Jongens & meisjes apart: 
om 14u moeten jullie aan 
het lokaal zijn 

 
 

       Zaterdag 29 november 

 

    Leiding tegen                  
leden: we zien jullie om 
14u aan het lokaal om de 
strijd aan te gaan met 
jullie 

 

 

 

 

 

 

 

 



REBUSSEN!! 

Leon kent niet zoveel spreekwoorden, kunnen jullie hem helpen door deze spreekwoorden te ontcijferen en hem 
deze te leren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is spijtig genoeg weeral het einde van de maand november. Veel groetjes van jullie allerbeste leiding, Yelthe, 
Daan, Isana, Lukas, Nora, Leon. 

De appel valt niet ver van de boom 

Daar komt de aap uit de mouw 

Met de mond vol tanden staan 



Maandplanning knimmers November 

 

In november draait alles om één ding: De Schoen. Het is geen gewone schoen, maar eentje gevuld met iets leuks, iets 
verrassends, iets dat jij kunt verdienen. Hoe? Door deze maand te laten zien wat je kunt. Zet je in, maak je doelen 
waar, wees actief en betrokken – kortom, laat je van je beste kant zien. 
Aan het einde van de maand wordt De Schoen uitgereikt aan iemand die 
het écht verdiend heeft. Dus… ga ervoor, blijf gemotiveerd en misschien 
ben jij straks degene die met De Schoen naar huis gaat! 

 

Zaterdag 1 November: 

Ik vlieg door de lucht, ik stuitert en ik rol, soms ben ik klein, soms ben ik groot. Sporters en vrienden spelen met mij 
doorheen de tijd. Wat is de activiteit? We verwachten iedereen te zien om 2u aan het lokaal. En om 16u30 mogen 
jullie terug huiswaarts keren. 

Zaterdag 8 November: 

Langs paden, langs ’t veld, we stappen op pad, met kaart en kompas, soms nat of wat glad. Een tocht vol 
opdrachten, een zoektocht, een slot. Wie luid het startschot van Robbe zijn lot. Wat gaan we doen? We doen eens 
gek, jullie mogen allemaal om 7u ‘s ochtends aan het lokaal staan om, om 9u terug naar huis te gaan. 

Zaterdag 15 November: 

Goudbruin en warm, met ruitjes en geur, we bakken en verkopen met veel vuur. Met een glimlach en een slogan op 
straat, vinden we kopers, muntjes in de vaat? We verwachten iedereen te zien om 10u aan het lokaal. En om 16u30 
mogen jullie terug huiswaarts keren. Kijk achteraan het kazakske voor meer info. 

Zaterdag 22 November: 

Tussen stam en mos, in de schaduw en groen, wordt gesluipt en gepluisd. Verstop je je vlag, rivalen proberen hem te 
nemen, strategie en stilte, wie kan het temmen. Vandaag is het op verplaatsing en mogen jullie om 14u naar de 
Schrieken komen, om 16u30 mag je weer naar huis gaan. 

Vrijdag 28 November: 

Beweeg je arm, spring, swing en lach, virtueel, dit is de grote klap. Controllers, challenges, beweging in een spel, de 
finale die iedereen kent: het ___ ___? Omdat het bijna examens zijn en jullie zaterdag allemaal goed moeten leren, 
mogen jullie Vrijdag van 19u tot 21u naar het lokaal komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            Los de sudoku op en geef hem aan Flor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 November  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopelijk hebben jullie nog een pompoen of twee over van 
Halloween, want wij gaan ermee knallen! 
Kom mee schieten, smijten met alles wat oranje is en rolt. 
Afspraak om 14u aan het lokaal – om 16u30 mag je weer 
opgehaald worden. Vergeet je pompoen niet! 

Vrijdag 7 November  

Tijd om te bewijzen dat jij meer weet dan Wikipedia! 
Verzamel al je kennis, zet je beste beentje voor en 
wees op tijd, want onze quizmaister is ne strenge – 

fouten worden niet licht opgevat 😉😉 

Jullie worden van 19u tot 21u verwacht.  

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse 
wafelverkoop!! Wie kan het beste en het 
meeste verkopen?? We zien het zaterdag 15 
november. Extra info kan je vinden op de brief 
achteraan het Kazakse  

SJO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag staat er een activiteit op de 
planning voor de vroege vogels onder ons.  

Want we spreken af om maar liefst 6u!!!! 
we gaan op tocht door de prachtige 
landschappen van Beerse. Zie weet wat er 
allemaal valt te met de zonsopgang. Om 
8u30 mogen jullie weer naar huis, of naar 
jullie bed😉😉 

Jawel, je ziet het goed! Vandaag spelen we 
het epische Lord of the Rings-spel. Voor 
wie de films nog niet gezien heeft: er staat 
nog zo’n 9 uur filmplezier op de planning 
voor de 29ste. Of, voor wie liever leest: er 
wacht je een boek van bijna 1000 pagina’s 
😉😉 

Wees voorbereid op een spannende en 
uitdagende activiteit. 
We spreken om 14u af aan het lokaal en de 
sterkste krijger zal om 16u30 weer kunnen 
vertrekken. 

 



 

BRIEF WAFELVERKOOP 

 

 

 

 

Beste KSA’er, 

De tijd van onze jaarlijkse wafelverkoop is weer aangebroken!  
Om zoveel mogelijk wafels te verkopen, hebben we natuurlijk jullie hulp nodig. Deze 
verkoop gaat door op zaterdag 15 november. 

Voor de leeuwkes, joro’s, knimmers en sjo begint de dag om 10u aan het lokaal.    
(De sjo’ers worden met de fiets verwacht.) 

 
Voor onze piekrie’tjes start de verkoop om 14u, ook aan het lokaal. 

Na een hele voormiddag verkopen, moet er natuurlijk ook gegeten worden. Daarom vragen we om 2 euro mee te 
nemen naar de activiteit (dit is niet nodig voor de piekrie’tjes). 

Heb je een intolerantie of allergie voor een bepaalde voedingsstof? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan je 
leiding, zodat we hier rekening mee kunnen houden. 

In november kan het al wat frisser of regenachtig zijn, dus kijk zeker het weerbericht na en kleed je gepast! 

Er zal natuurlijk ook een gelegenheid zijn om na de activiteit zelf ook wafels te verkopen, mochten we niet bij u thuis 
langskomen of u niet thuis bent. 

We hopen zoveel mogelijk KSA’ers te zien en heel wat wafels te verkopen! 

Tot dan! 
Groetjes, 
De leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wist je dat… 

 
…Vincent van de piekrie’s wel elke activiteit vuil naar huis gaat? 

…Wist je dat Nore, Jolijn en Janne van de knimmers cupcakes met slagroom 
maken voor de leiding? 

…Lowie van de leeuwkes  veel aura heeft? 
…Merel van de leeuwkes écht veel radslagen na elkaar kan doen? 

…Djayden van de piekries blij word als hij modder 
ziet? 

… Sien van de knimmers haar schoen had geruild tijdens appel en eierentocht? 

…Theo en arne van de joro’s goeie tikkers zijn? 

…afgelopen maand een restaurant manager de piekries 
om hulp hebben gevraagd? 

…dat een paar jongens van de knimmers liever naar de voetbal gaan dan naar de ksa? 

 

…alle Joro’s goed kunnen 
verstoppen? 

 



 



 

 

 
 

 

Hier zijn er wat knimmers verlegen,  

 

Maar nu zijn de activiteiten van november niet meer 
verzwegen! 


