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Beste leden, ouders en sympathisanten  

 

De zomer begint stilletjes aan op zijn einde te lopen en dat betekent dat wij kunnen aftellen 
naar een nieuw geweldig, spetterend, fantastisch KSA jaar! Vanaf 7 september staat de leiding 
ploeg weer klaar om er elke zaterdagnamiddag een namiddag van te maken om nooit meer te 
vergeten. Plezier verzekerd!  

Deze maand vind ook onze overgang plaats dus kijk zeker eens naar de brief achteraan n het 
kazakske 

Zoals altijd vindt u in dit kazakske de maandplanningen van elke groep. Wij hebben er alvast 
super veel zin in!  

Mvg, De (super toffe) leiding        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wie is de nieuwe leiding? 

 

 

Juw, 
Ik ben Liene Backx. Ik heb een oudere broer in de ksa die ook wel gekend is als den Backx. Ik zit 
op Sint-Victor in Turnhout en studeer daar humane-wetenschappen. Buiten de ksa speel ik 
toneel en ben ik graag creatief bezig. Dus als je wil schilderen of knutselen, kan je altijd naar mij 
komen. Na 11 jaar lid, word ik nu leiding. Ik heb super veel zin in het jaar en ik hoop jullie ook. 
Hopelijk kom ik je nog tegen op de activiteiten.  

 

 

 

 

Hey ik ben Maud , ik ben 16 jaar en ik studeer mode op het heilig graf. Ik ben 11 jaar lid 
geweest en ik kan niet wachten om nu zelf leiding te geven. In mijn vrije tijd geef ik 
turnles en turn ik ook zelf dus haal jullie beste radslag en gekke turnmoves maar 
boven. Ik volg ook toneel bij de academie en Ik hou ook veel van praten dus laat je 
tofste roddel weten of doe een leuk praatje met mij. 
Mijn achternaam is Donkers zonder c ,dus ja ik ben famillie van Daan . Ik ben zelf zijn 
zus ( da hadde nie verwacht hé) 
Ik heb er alvast heel veel zin in dus tot zaterdag !!! 

 

 

Hey hey ik ben Collin en word dit jaar eindelijk leiding na 8 jaar in de ksa te hebben gezeten, ik ben 
16 jaar oud en ik zit op Heilig - Graf in Turnhout en daar studeer ik biotechnieken en in mijn vrije tijd 
spreek in vaak af met mijn vrienden en game ik ook, graag verdien ik ook een centje bij door in de 
Lilse bergen te werken en ook soms in de zomerbar van Beerse, mijn lievelings eten is een goeie 
kebap want daar hou ik van, ik zal er dit jaar alles aan doen om jullie een leuk ksa jaar te geven dus 
tot zaterdag.  

 

 

 

Dag KSA’ers, Ik ben Leon en ik ben 16 jaar oud. Na 11 jaar als lid in de KSA te hebben 
gezeten heb ik veel goesting om eindelijk leiding te worden. Ik studeer Biotechnieken op 
het heilig graf in turnhout en buiten ksa heb ik niet echt hobby’s. Ik heb een jongere zus 
in de KSA die nu een sjo’er wordt. Mijn beste herineringen met de KSA zijn de joepie en 
de fietstocht naar kamp. Ik heb al keiveel zin in de start van het nieuwe KSA-jaar, ik hoop 
jullie ook. Tot in september!   

 

 

 

 

 



 

 

Jooo ksa’ers, ik ben Mille ik ben 16 jaar oud en ik studeer elektriciteit op de Ht2o in Turnhout. In 
mijn vrije tijd voetbal ik en ga ik naar de fitness ik kijk alvast enorm uit naar dit jaar ik hoop jullie 
ook!!!  

 

 

 

 

 

Yooooowww KSA’ers Ik ben Nora en ben 16 jaar. Ik zit op Heilig - Graf in Turnhout en volg 
daar gezondheidszorg. Ik heb een jongere broer die natuurlijk ook in de KSA zit. Naast de 
KSA speel ik ook nog tennis. Mijn favoriete activiteiten zijn ruige spelen en dorpsspel. Ik 
ben 10 jaar lid geweest en kan nu eindelijk leiding geven aan jullie. Ik heb er kei veel zin in! 
Tot dan!!!! 

 

 

 

 

 

Jow KSA’ers Ik ben Flor en ik ben 16 jaar. Na al deze jaren als lid heb ik er nu heel veel zin in om 
leiding te worden. Net zoals mijn broer Daan (die ook leiding is) kijk ik ernaar uit om er elke 
zaterdag voor jullie te staan met leuke activiteiten. Buiten KSA speel ik ook graag badminton in 
mijn vrije tijd, dus sporten vind ik ook leuk. Ik ga naar school in malle waar ik op Maris Stella de 
richting wiskunde wetenschappen studeer. Ik heb super veel zin om aan dit jaar te beginnen, 
hopelijk jullie ook. Tot de startdag. 

 

 

 

 

 

 

Yoooo KSA´ers ik zen de Kobe, ik verjaar op 9 mei dus ben al 16 jaar. Ik zit al vanaf het 1ste 
jaar in de KSA. Mijn hobby's naast de KSA zijn batminton en veel bewegen. Ik ga dit jaar naar 
het Heilig Graf en ga biologische wetenschappen doen. En ik kijk er naar uit om jullie leiding 
te geven! Tot zaterdag!  

 

 



 

 

 

 

Juuuw!! Sander hier. Dit jaar ist mijn eerste jaar als leiding, en ik heb er zin in. Voor degene die mij 
nog niet kenne: Zelf heb ik 10 jaar in de ksa gezeten. Ik heb een grote passie voor drummen En 
toneel spelen. Ik kijk er enorm naar uit om er elke zaterdag te staan met leuke activiteiten zodat 
niemand zich verveelt! Allee da was het dan. Hopelijk tot snel!  

 

 

 

 

 

JOOOOO KSA'ERS, Ik ben Jesse, ik ben 16 jaar en heb 8 jaar als lid in de KSA gezeten. 
Ik heb de afgelopen 4 jaar latijn wiskunde in het Maris Stella instituut gedaan, maar 
volgend schooljaar ga ik sportwetenschappen volgen in het Sint-Jozef college. Als 
hobby doe ik naast KSA ook nog badminton. Ik heb mega veel zin in het komende 
jaar, zeker omdat ik leeuwkes heb als ban! of was het nu joro's? of piekrie? of nee 
knimmers? Tja we zullen wel zien op de startdag! TOT DAN!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandplanning Piekrie!  
Zaterdag 7 september: startdag  

Vandaag is het startdag, dat betekent dat dit de eerste activiteit van het jaar is. Ben jij 
benieuwd wie jou nieuwe leiding wordt? Kom dan om 14u naar het Tempelhof en jullie mogen 
om 16:30u terug naar huis keren. We hopen veel gezichtjes te zien! Tot dan!!   

  

  

  

  

 

Zaterdag 14 september: Ken je leiding?!  

Hallo allemaal, vandaag weten jullie al wie je leiding is, maar ken je ze al wel goed? Daar gaan 
we vandaag achter komen. We gaan wat spelletjes spelen om elkaar beter te leren kennen, 
zodat we er een heel tof jaar van kunnen maken. Jullie mogen om 16u30 terug huiswaarts 
keren.  

  

Zaterdag 21 september: Het grote kermisspel  

Vandaag is het weer een bijzondere activiteit want het is kermis!! Dus gaan wij het grote 
kermisspel spelen dus kom allemaal om 14u naar het park de singel achter de kerk! En om 
16:30u zit de activiteit er al weer op:(.   

  

  

  

Zaterdag 28 september: overgang  

Deze activiteit is wel echt een heel bijzondere want vandaag kunnen jullie echte Piekries 
worden, want vandaag is het OVERGANG!!!! Er staat achteraan in het kazakske een brief met 
meer informatie in verband met de overgang!  

Groetjes van jullie leiding! 
 

 

 

 



 

Zoek jullie leiding hier!  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maandplanning LEEUWKES 
 

Zaterdag 7 september 

Vandaag is het startdag, ook wel eerste activiteit van het jaar. Hier 
zal je te weten komen wie jou leiding is dit jaar en het is een perfect 
moment om eens een vriendje mee te nemen die misschien naar de 
ksa wil komen. hiervoor verzamelen we zoals elk jaar bij het 
Tempelhof om 14u en jullie mogen om 16u30 weer naar huis. Tot 
snel jullie nieuwe leiding.  

 

Zaterdag 14 september 

Hiep Hiep, Hoera. Oké jullie weten 
ondertussen wie de leiding is, maar er is er al 
een jarig. We gaan vandaag zijn verjaardag 
vieren. Dus jullie worden om 14u aan het 
lokaal verwacht en om 16u30 kunnen jullie 
terug huiswaarts keren.  

 

Zaterdag 21 september 

Vandaag is het weer al een speciale dag, want he is 
kermis dus wij kaan het kermisspel spelen dus kom 
allemaal naar het park de singel (achter de kerk) om 
14u voor wat kermis plezier. jammer genoeg is het 
om 16.30 al weer gedaan en mogen jullie terug naar 
huis.  

 

 

 

Zaterdag 28 september 

Dit is de belangrijkste activiteit van het jaar, namelijk de overgang. jullie worden vandaag echte 
leeuwkes. voor verdere informatie moet achter aan het kazakske de brief in verband met de 
overgang lezen. 

 

 



Hey Leeuwkes, kunnen jullie de verschillen vinden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kazakse september joro’s  

  

7 september   

Gegroet beste joro’s, ben je benieuwd naar je nieuwe leiding (toon, merel, lise en senne 
paepen) kom dan zeker naar het tempel hof eens kijken op onze leuke start dag dit start om 
14u en je mag weer naar huis gaan om 16u30  

  

  

14 september  

Ooj het is al weer de tweede activiteit van de maand dus dat betekend dat we gaan zien of jullie 
de leiding al goed kennen dus wie weet er het meeste van je nieuwe leiding? De activiteit start 
om 14u aan het lokaal en eindigt om 16u30 tot dan (bend, robbe, mille en stien)   

  

  

 



 

 

21 september  

dag beste Jonny’s en Marina’s dit weekend is het kermis dus dat betekend kermis spel dus dat 
wil zeggen dat je je marginaalste kleren mag aantrekken voor deze activiteit dus we spreken af 
aan de singel om 14u en je kan weer opgehaald worden om 16u30  

groetjes ( patje, daan allard, hinte en daan donckers)  

  

 

28 september  

Heeeuuuuyyy het is eindelijk hier de moment dat jullie echte joro’s gaan worden wat het is 
onze overgang voor meer informatie kan je de overgangs brief lezen die staan vanachter in het 
kazakske  (isana, backx, flor en kobe)  

  

 

 

Groetjes jullie liefste leiding  

Spelletjes  

Help de leiding naar de joro’s  

  



  

  

  

  



  

 Maandplanning Knimmers  

Jaja, het is zover, het is weer september!! Dit betekent een nieuw jaar vol leuke spelletjes en 
activiteiten!! Maar dit betekent natuurlijk ook, dat er een nieuw schooljaar voor de deur staat. 
Om jullie hersenen alvast op te warmen mogen jullie de rebussen hieronder oplossen dan 
weet je meteen welke activiteiten we deze maand gaan doen.  

Zaterdag 7 september   

  

Ben je benieuwd wie je leiding wordt? Dat komt dan 
goed uit, want vandaag is het .......  

Darom worden jullie om 14u aan de kerk  verwacht 
voor een super leuke namiddag.  

Om 16u 30 mogen jullie weer huiswaards keren.  

Zaterdag 14 september  

Vandaag gaan we erachter komen hoe   
goed jullie als team kunnen samenwerken.   
Daarom doen we een ................  

Kom zeker naar het lokaal om 14 u en om 16 u 30 
mogen jullie als een hecht team weer huiswaards 
keren.  

  

  

Zaterdag 21 september  

  

Vandaag spelen we het jaarlijkse ..............  

Hierbij is het HEEL belangrijk dat je je zo 
marginaal mogelijk verkleedt!  

Om 14u worden jullie aan het kerkplein 
verwacht en om 16u30 mogen jullie naar huis 
vertrekken.  

  

  

Zaterdag 28 september  

Na vandaag zijn jullie allemaal officieel echte knimmers   

Want het is namenlijk ........  

Verdere info over deze activiteit vinden jullie terug aan het 
einde van het kazakske.    

  



  

Hier nog wat spelletjes:  

  

 



Maandplanning sjo’ers  

Beste sjo’ers, het nieuwe jaar kan weer van start gaan en dan zijn jullie natuurlijk weer razend 
benieuwd wie jullie leiding is!!!!???? Geen stress, wij vertellen het jullie gewoon! Jullie leiding 
voor volgend jaar zijn: Stien, Joppe en Daan. Of je het nu gelooft of niet het is zo! Wij hebben er 
alvast superveel zin in en hopelijk jullie ook!!!  

  

Zaterdag 7 september: Startdag  

Dag sjo’ers, jullie kennen het ondertussen al wel, de startdag. Eerst een activiteit met andere 
leiding om er achter te komen wie nu effectief jullie leiding is. Maar dit jaar geen stress, wij 
geven al een tip mee:   

 Dus wij hebben ervoor gezorgd dat jullie niet voor verrassingen komen te staan!  

 

 Zaterdag 14 september de oma Deborah games:   

Omdat Stien al zo op leeftijd is geraakt spelen we vandaag de oma Deborah games, dus laten 
we de sjo’ers zien hoe dat oud worden in elkaar zit.  

Daarom spreken vandaag we vandaag af aan het lokaal voor een pracht activiteit  

Kom om 14.00u tot en met 16.30u aan het lokaal.  

   

Zaterdag 21 september: kermisweekend  

Hell yeah sjo’ers, omdat den daan nen mariganaalen sjo lijding is   

gaan we der een pragt aktiviijt van maaken. Kom allemaal maar in   

ulle marginaalste audfit om Beerse helemaal marginaal te maken.  

Haal de Jhonny’s en Marryna’s naar boven, den Daan trekt ook   

zen normale kleding aan!!!   

En als jullie ulle best doen kan den daan ook eindelijk spellen   

 

Zaterdag 28 september: overgang  

Vandaag worden de Sjo’ers echte SJO’ERS.  

ver Dit komt omdat jullie leiding krijgen van het enige echte  

freitwijf, Joppe Baeten. Voor alle info kan je de brief achteraan het kazakske  

lezen of aan Joppe vragen, groetjes ullie dikke leiding.  

 Groetjes jullie leiding   

Joppe, Deborah en Daan  



 
hier zijn nog wat spellen om u te amuseren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                             OVERGANG Brief!  

  

Brief overgang Dag Allerliefste KSA’ers, beste ouders, jaja , jullie lezen het goed! We zijn weer 
aanbeland in de eerste fantastische KSA maand van het jaar. Een maand waarin jullie jullie 
nieuwe leiding leren kennen. Maar ook een maand waarin deze bangelijke activiteit niet mag 
ontbreken, kortom de vettigste, maar vooral prettigste activiteit van het hele jaar: DE 
OVERGANG!! En ook dit jaar heeft jullie leiding weer een activiteit bomvol verrassingen voor 
jullie klaarstaan! Dit wordt een activiteit die jullie niet snel zullen vergeten. Jullie worden 
allemaal coolste stoerste KSA’ers maar, dit jaar is het iets anders, want de piekrietjes, 
leeuwkes, joro’s, knimmers en de sjo gaan we er een fantastische overgang van maken. Voor 
iedereen spreken we af aan de heksenkuil om 14u. Zo kunnen jullie hopelijk moe maar 
voldaan weer om 16u30 huiswaarts keren.   

Voor al onze KSA’ers Wat nemen we mee ?   

• Ons uniform!!: trui en/of T- shirt + sjaaltje = verplicht   

• Slechte kleren die (heel) vuil mogen worden   

•Drinkbus   

• Een stralende glimlach en een goed humeur   

  

Tot dan! De leiding  



   

Het infoblad 

• Leden worden verwacht een volledig uniform te dragen 
namelijk:  
een sjaaltje + een T-shirt/trui.  
 

• Kijk zeker na of je het lidgeld van je dochter of zoon betaald 
hebt. Zolang dit niet gebeurd is, zijn ze niet officieel 
ingeschreven en zijn ze dus ook niet verzekerd.  
 

• Belangrijke data:  
Uniformverkoop: 7 oktober 
Kermisweekend: 20-22 september 
overgang:  
 

• De meeste activiteiten gaan door van 14u tot 16u30 aan het 
lokaal van de KSA. Maar lees zeker altijd goed de 
maandplanning want er worden ook wel eens speciale 
activiteiten gepland.  
 

• Met vragen kan je altijd bij de leiding terecht. Dat kan met 
een babbel aan het lokaal of natuurlijk via een mailtje: 
hoofleidingksabeerse@gmail.com 
 

 

 

mailto:hoofleidingksabeerse@gmail.com


 
 

Hier zitten De joro’s op de grond 
 

 

 

En nu is ons kazakske rond 


